. EN WIE ZAL DAT BETALEN?

Dat vragen wij ons ook af. Alleen al het
onderwijsprogramma kost tienduizenden euro's per
jaar, en aan vergoedingen - salarissen kunnen we het
nauwelijks noemen - besteden we een vergelijkbaar
bedrag. Dat zijn bedragen die we absoluut niet altijd
kunnen betalen, met als gevolg dat we wel eens moeten
besluiten een bijbelschool over te slaan. Dat mag
niet gebeuren, want het is “nu nog dag, en wie weet
wanneer de avond valt". Hoewel onze stichting van
absoluut christelijke signatuur is, is zij niet verbonden
aan een kerkelijke gemeente, zodat uit die hoek geen
ondersteuning te verwachten valt. We moeten het
daarom hebben van christenen die hart hebben voor

Dopen in de jungle.

De kerk is wel heel erg vol!

Foto voorpagina:
studenten van een
van onze
Bijbelscholen.

Dorp in de jungle.

ons werk onder de vrijwel onontdekte stammen en
volken van India. Natuurlijk kunnen we er niet allemaal
naar toe, maar namens u willen wij hun vertellen dat
het geen zin heeft om tot bomen of stenen te bidden,
maar dat er een Verlosser is, en dat hij Jezus heet.
Helpt u ons? Ziet u kans om ons te helpen ergens een
kerk te bouwen? Kunt u incidenteel of maandelijks
bijdragen? Het zou de mensen die het betreft enorm
tot zegen zijn - en u ook! Onze stichting werkt extreem
low-budget enwe hebben geen betaalde medewerkers.

WAT DOE
DE VASTE EUR

U KUNT OP DE VOLGENDE MANIER
CONTACT MET ONS OPNEMEN:

Stichting “De Vaste Burcht"
A.J. Tijman

Otterlozeweg 251

7351 TB HOENDERLOO

t: 055 - 378 1851
e: info@devasteburcht.nl
w: www.devasteburcht.nl

Bank: ING Apeldoorn
Rekeningnummer NL68 INGB 0677 3081 83
ANBI geregistreerd

NB. We hebben uitgebreide reisverslagen en video’s (NL en ENG) van ons werk, maar
die kunnen we niet via de website laten zien. Het risico voor onze mensen ter plaatse
is te groot. Als u het op prijs stelt hiervan kennis te nemen, stuur ons dan een e-mail,
en we geven u toegang tot deze informatie.

Stichting “De Vaste Burcht"
ondersteunt inheemse
evangelisten en voorgangers
in de uitgestrekte jungle

van India.

Adopteer een pastor!

Lees meer over het werk van onze stichting in
een van de meest onbereikte gebieden ter wereld.
Daar vertellen we het evangelie aan mensen die
nog nooit van Jezus hebben gehoord.



Vrouwelijke Bijbelschoolstudenten.

WE ONDERSTEUNEN
"BLOTE VOETEN-VOORGANGERS"
IN ANDHRA PRADESH EN ODISHA

Vanaf 1999 werken we in een van de meest afgelegen
gebieden ter wereld: de uitgestrekte jungle van Andhra
Pradesh en Odisha. We hebben daar twee centra waar
75 voorgangers aan zijn verbonden. We betalen hun
een bescheiden maandelijkse vergoeding en - als de
middelen hettoestaan - bouwen wekerkjesindejungle.
We hebben er nu ongeveer 50 gebouwd en ze kosten
circa €3.000 per stuk. Nee, geen vaste vloerbedekking
of kuipstoeltjes, maar gewoon vier muren, een dak en
een deur. Er zijn vensters, maar er zit geen glas in. Glas
wordt niet gebruikt: het is te duur, het is niet nodig en
het ontbreken ervan is nuttig als de kerk te klein is: je
blijft gewoon buiten staan en dan kun je de boodschap
ook horen! De inrichting is minimalistisch te noemen:
er staat niets in, behalve een lessenaar. Dat is heel
efficiént, want daardoor kunnen heel veel
mensen op een klein oppervliak plaats nemen.

NnA CL\]V\J\ T ———
Let meest bevolkte
land tev weveld

In een kerk van 50m2 kunnen gemakkelijk 120 mensen
een plaats vinden. Bedenk dat de mensen heel klein
zijn (ondervoeding); obesitas komt daar echt niet voor!

Kerk annex Bijbelschool in Diomali,
ver weg in de jungle van Odisha.

Studenten aan de slag in Diomali.

Armoede
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OPLEIDINGSCENTRA IN DE WILDERNIS

Het gebied is bezaaid met vele kleine dorpjes, en onze
voorgangers gaan van dorp naar dorp. Toch kunnen
ze het werk niet meer aan, en daarom hebben we
drie centra gevestigd waar wij studenten opleiden
tot voorganger. Zo'n studie neemt drie jaar in beslag
en vindt gedurende drie dagen per week plaats. De
opleiding, huisvesting en reiskosten zijn voor onze
rekening, omdat de mensen daar straatarm zijn en
echt niets kunnen betalen. De studenten moeten vaak
veel moeite doen om op school te komen. We hebben
een student die alleen te voet de school kan bereiken:
op maandag tien uur lopen door de bergen, vergeven
van slangen en beren, en door een dal met tijgers en
olifanten - en op vrijdag weer terug! De opleiding is
sterk praktijkgericht. Ze gaan met traktaten gewapend
de dorpen in en houden straatcampagnes. Een van
de eerste opdrachten is om - onder leiding van een
ervaren voorganger - in het eigen dorp vrienden,

Een van onze kerkjes - die inmiddels te klein is.
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HOE GAAN WE TE WERK?

De strategie is, steeds verder de jungle in te trekken.
Die strekt zich honderden kilometers ver uit, en we
gaan van dorp naar dorp. Hoewel het er bijzonder
afgelegen is, zijn er zeer veel kleine dorpjes met
een inwonertal tussen 30 en 200 mensen. Zodra we
een gebied hebben toegevoegd, vestigen we aan de
buitenrand een steunpunt, van waaruit we verder
het binnenland in kunnen trekken. Diomali is zo'n
steunpunt. Vaak vinden wonderen en tekenen plaats,
waardoor een groot deel van de bevolking in één keer
tot bekering komt.

familie en kennissen uit te nodigen en aan hen het
evangelie uit te leggen. Meestal komen bij deze
eerste presentatie enkelen tot geloof, en de eerste
Christelijke gemeenschap daar sedert het ontstaan
van de mensheid wordt geboren. De studenten zijn
vaak heel erg productief, met soms honderd of meer
bekeerlingen per jaar. Inmiddels hebben we honderden
voorgangers opgeleid en we vermoeden dat het aantal
bekeerlingen per jaar met een getal van vijf cijfers
wordt geschreven.

Een praktisch probleem is de toenemende weerstand
van allerlei terroristische groeperingen die alle
middelen inzetten om het evangelie te dwarsbomen.
Zo is een van onze voorgangers vermoord, er zijn
moordaanslagen gepleegd, huizen in brand gestoken,
kerken vernield, pastors ontvoerd, voor het vuurpeloton
gezet, in elkaar geslagen, gevangen genomen, voor de
rechtbank gedaagd ... maar de karavaan trekt voort!

ONDERSTEUNING VAN ONZE "ElGEN"
75 PASTORS EN OPLEIDING s
VAN HONDERDEN NIEUWE PASTORS

De bevolking leeft in totale armoede, verstoken van
alles. Er is geen hulp van de overheid, geen medische
voorziening en geen onderwijs voor de kinderen.
Het komt voor dat in een dorp niemand kan lezen
of schrijven! Met de bescheiden middelen die we
hebben, proberen we wat te doen. Zo hebben we
een vrijwilligersorganisatie er toe kunnen bewegen,
onderwijzers naar enkele dorpen te sturen om daar
volwassenenonderwijs te geven, en hebben we zelf het
onderwijs aan kinderen in een dorp ter hand genomen





